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Lezingen/ bezoeken:
Landelijk en plaatselijk wordt op verzoek lezingen gegeven over de
Islam en de multiculturele samenleving.

Jaarlijks ontvangen wij ongeveer zo'n 600 leerlingen/ studenten van
diverse scholen. Daarnaast bezoeken diverse instellingen/ organisaties
de moskee. Tijdens hun bezoek aan de moskee krijgt men informatie
over de Islam en volgt er later een rondleiding door de moskee.

Al deze activiteiten worden georganiseerd om aan de behoeften van
de Turkse gemeenschap in Leiden en regio te voldoen.

Onze duur staat voor iedereen open. Ook voor u. Mocht u na het lezen
van deze brochure meer vragen hebben kunt u altijd met ons contact
opnemen of even langs komen.
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Tijdens de Ramazan worden spale bijeenkomsten georganiseerd
waarbij diverse instellingen en bewoners worden uitgenodigd. Op zo'n
dag/ avond worden onder het benuttigen van heerlijke Turkse hapjes
met elkaar van gedachten gewnsseld en de contacten weer
aangehaald.

ledere avond wordt het nachtelijke vastenmaandgebed ( salatl- -
tarawih) gehouden voor alle moslims, iedere avond zijn erdanzo
rond de 60 mensen. Dit loopt in de weekenden op tot 200 mensen.
Voor het gebed en na het gebed komen mensen bij elkaar in de
kantine om samen wat te drinken. Op zo’'n duren de gesprekken wel
uren vanwege de speciale karakter van de Ramazanmaand.

(2)Offer feest.

Ongeveer tweeé&neenhalve maand na de Ramazan wordt het
Offerfeest gevierd. Met het slachten van een dier is aan de ene kant
voldaan aan Allah's gebod en zijn daardoor verdienste vergaart en aan
de andere kant is er hierdoor ook steun gegeven aan de armen en
behoeftigen. Het is toegestaan het viees van het offerdier helemaal
aan de armen te geven of zelf te houden. De dieren die geofferd
worden moeten gezond, sterk en zonder gebreken zijn. =

Tijdens de Offerfeest wordt een speciaal feestgebed gehouden net

als bij de Ramazanfeest. Op zo’'n gebed zijn meer dan 1000 mensen
aanwezig. De moskee organiseert zelf de slachtingen, samen met het
slachthuis, de politie en de gemeente. Tijdens de slachting zijn er
keurmeesters en slachters aanwezig die de hele procedure in de gaten
houden. De slachting begint na de ochtend— en het feestgebed welke
achter elkaar gehouden worden '

Lessen: ' '
ledere zaterdag- en zondagochtend van 10:00 tot 12:00 worden lessen
gegeven aan kinderen tussen 6 -18 jaar over de Islam en cultuur. Door
de weeks worden Islamlessen gegeven aan mannen en vrouwen.
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- VOORWOORD

Onbekend maakt onbemind zegt men. Vaak wordt onze organisatie

~ door buitenstaanders gezien als een gesloten vereniging tot dat ze een

keer zijn binnen gelopen

Om de onbekendheid weg te werken heb ik deze brochure geschreven
als een eerste stap.

. U krijgt in het kort via deze brochure een informatieve rondleiding
over de Mimar Sinan moskee en de Turkse Islamitische Culturele
Vereniging.

Ik hoop dat u na het iezen van deze brochure wat meer bekendheid
kriigt waardoor de drempel tot onze organisatie verlaagd wordt.

Hasan Giiney, voorzitter

Leiden, november 1999



INLEIDING

Aan de Curacaostraat 3 komt u twee verschillende organisaties onder
een dak tegen. De Mimar Sinan moskee en de Turkse Islamitische
Culturele Vereniging. De moskee wordt geleid door de Imam
(voorganger van de moslims). De Turkse Islamitische Culturele
Vereniging wordt door een gekozen bestuur geleid.

Op 25 maart 1979 werd de Turkse Islamitische Culturele
Vereniging(T.1.C.V.) opgericht met 25 leden.

Op 16 juni 1984 is de T..C.V. van Leiderdorp verhuisd naar Leiden.
Ondertussen was het ledenaantal gegroeid van 25 naar 300. Het
gebouw aan de Hooigracht 30a werd ons te klein, daarnaast hadden
wij ook parkeerproblemen. Wie bij ons op bezoek kwam kreeg
toendertijd gegarandeerd een bekeuring.

Na heel lang zoeken en met de hulp van voormalig wethouder Aart van
Bochoven is het ons gelukt een geschikte ruimte te vinden aan de
Curacoastraat. Het voormalige Petruskerkgebouw.

Op 16 juli 1993 zijn wij verhuisd naar Curacaoustraat 3. Uiteraard ging
dit niet zonder problemen. Enkele beurtorganisaties en bewoners
waren fel tegen. Met name door de negatieve publiciteit rondom de
allochtonen en de moslims. Na maanden overleg met als bemiddelaar
de gemeente, hebben wij het vertrouwen van de omgeving kunnen
winnen.

Nog steeds borduren wij voort aan de relatie met de bewoners en de
organisaties, zodat we nog dichter bij elkaar kunnen komen.

Hier volgt een beknopte opsomming van zijn functie;

- Begeleiden van alle gebedsdiensten

- Houden van preken

- Geboorte zegenen

- Besnijdenis ritueel begeleiden

- " Religieuze huwelijken sluiten

- Volgens het Islamitische ritueel doden wassen en begrafenis
begeleiden

- Bemiddeling bij diverse problemen(binnen het gezin, famme
vrienden, gemeenschap)

- Zieken, gevangenen, eenzame mensen bezoeken en bijstaan

- Geven van godsdienstiessen

RELIGIEUZE ACTIVITEITEN

Bijzondere dagen/ avonden.

Binnen de Islam zijn er een aantal religieuze dagen en avonden.
Voor al deze dagen/ avonden worden speciale diensten georga-
niseerd, waarbij tussen 500 en de 1100 mensen aanwezig zijn.

Deze religieuze dagen/ avonden zyn;

de hemelvaartviering; de nacht waarin Mohammed geroepen werd
(de nacht van kwijtschelding van schuld) bijeenkomsten tijdens

de Ramazanavonden(1), de Ramazanfeest (einde van de vasten),
27ste nacht van Ramazan, Offerfeest(2), requiemdienst voor
Mohammed, de nacht waarin de gebeden/ wensen vervult worden.

( 1)Act!vitei!en rond Ramazan.

Het vasten in de maand Ramazan is de derde zuil van de Islam.
Vasten is een lichamelijke godsdienstoefening die volbracht wordt
door met de intentie te vasten niets te eten of te drinken en zich te
onthouden van seksueel contact in de periode tussen zonsopgang
tot zonsondergang.
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IMAM

Studie Imam:

De positie van de imam is binnen de moslimgemeenschap zeer
belangrijk. Om een imam te kunnen worden moet men na de
basisschool middelbare godsdienstonderwijs volgen van vier jaar,
daarna drie jaar godsdienst Lyceum en tot slot naar de Theologische

faculteit dat 4 jaar duurt plus 1 jaar stage. Na de basisschool moet men

dus nog 12 jaar studeren om imam te kunnen worden.

Functie Imam:
De imam heeft veelzijdige functie. Men heeft hem nodig van wieg tot
graf. Hij staat 24 uur klaar voor iedereen.

13

TURKSE ISLAMITISCHE CULTURELE VERENIGING

Algemeen:

T.L.C.V. staat open voor iedereen ongeacht de nationaliteit en de
religie. Momenteel telt de T.1.C.V. meer dan 300 leden bestaande uit
één persoon per gezin, de overige gezinsleden worden automatisch
lid. Het bestuur wordt gekozen door de leden en uitsluitent de leden
kunnen zich kandidaat stellen. Bij het organiseren van activiteiten
wordt rekening gehouden met de behoefte en de vraag van onze
leden. Er worden algemene activiteiten gehouden, maar ook
doelgerichte zoals; voor ouderen, vrouwen, jongeren en kinderen.

Doel:

De T.I.C.V. houdt zich bezig met sociaal, cultureel en

maatschappelijke activiteiten met als doel de drempel tot integratie te

verlagen met behoud van eigen waarden en normen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

- het organiseren van religieuze en culturele bijeenkomsten,

- adviserend en stimulerend optreden op het gebied van bicultureel
onderwijs aan Turkse kinderen,

- het bevorderen van een harmonieuze samenlevingsopbouw van de
Turkse gemeenschap en het onderhouden van de daarvoor
nodige contacten met Nederlandse instanties en verenigingen,

- de ontwikkeling en instandhouding van contacten met
verschillende gemeenschappen en de versterking van de dialoog
met deze,

- het beheer van een bibliotheek,

- het stimuleren van sportbeoefening door de leden en hun
gezinsleden, onder andere door het leggen van contacten en
samenwerken met bestaande sportverenigingen,

- het beheer van een moskee met bijruimten,

- het geven van onderwijs in het Islamitische geloof aan de leden en
hun gezinnen,



- alle andere geoorloofde middelen die in de ruimste zin met
het doel verband kunnen houden.

Bestuur.

Om de twee jaar worden er verkiezingen gehouden. De leden
worden schriftelijk op de hoogte gesteld. Alle leden kunnen zich
als kandidaat opgeven mits zij iedere jaar hun contributie
betalen. De speciaal benoemde verkiezingscomité begeleidt de
verkiezingen en houdt de procedure in de gaten. Aan de hand
van het aantal behaalde stemmen per persoon wordt het
nieuwe bestuur samengesteld. Het nieuwe bestuur krijgt na te
zijn benoemd, drie weken lang kadercursussen over
voorzitterschap, secretariaat, boekhouding en notulering.
Eenmaal per maand wordt er een vergadering gehouden.
Uiteraard kan het bestuur meerdere malen bij elkaar komen.
Een maal per jaar wordt de algemene leden vergadering
gehouden. Het bestuur functioneert zoals ieder andere
democratische organisatie en is aan dezelfde regels gebonden.
Activiteiten:

Zoals eerder vermeld houdt de T.I.C.V. zich bezig met sociale,
culturele en maatschappelijke activiteiten. Hieronder kunt u een
idee krijgen van onze werkzaamheden:

geboorte, uitvaart, huwelijk, gezins problemen, bezoeken van
gevangenen/ zieken/ eenzamen, bemiddeling bij diverse
conflicten, begeleiding op verzoek, geven van lezingen, geven
van cursussen(bv. eigen onderneming, huiswerk begeleiding,
lezen, computer, naaien, etcetra), hulp aan vluchtelingen,
sporten, organiseren van informatie-en voorlichtings dagen/
tentoonstellingen/ reizen/ feesten/ diverse humanitaire acties,
invullen van formuleren, tolken, vertalen, etcetra.
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Wasruimte

Voordat moslims gaan bidden moeten zij zich wassen. Dit houdt
in dat zij hun handen, gezicht, hoofd, nek, oren en voeten vijf
keer per dag wassen voor het gebed. In iedere moskee kom je
een wasruimte tegen.

Minaret:

Minaret wordt gebruikt voor het zingen van de oproep tot gebed
door de muezzin (assistent van de imam), hij staat op het
balkon van de minaret zodat iedereen hem kan horen en/of

zien.
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Versieringen
Boven aan de linker- en de rechterkant van het Altaar hangen
twee zwarte borden. Op het linker bord staat Mohammed en op
het rechter bord staat Allah geschreven. Op de linker en rechter
muur zijn 6 zwarte borden gehangen, op de eerste vier staan de
namen van de 4 Khalifa's (vrienden van de profeet die na zijn
dood over de Islam hebben geregeerd) geschreven. Op de
laatste twee borden staan de namen van de twee kleinzoons
van profeet Mohammed(vrede zij met hem). Deze borden zijn
bedoeld als versiering. Boven de Katheder, het Altaar en de
Kansel staan in het groen Arabische teksten geschreven uit
Koran. Deze teksten hebben een bijzondere betekenis. In de
meeste moskeeén worden deze teksten als versiering gebruikt.
Halve maan en halve maan met ster komt men met name in
Turkse moskeen vaak tegen. Deze hebben geen religieuze
betekenis, maar hebben te maken met de nationaliteit van de
gemeenschap. Aan de muren hangen op reikhoogte
gebedskettinkjes, deze zijn te vergelijken met de rozenkrans.
Aan het eind van het gebed wordt gebruik gemaakt van deze
kettinkjes.
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Al deze activiteiten organiseren wij niet alleen, er is altijd wel
een instantie waar wij samen mee mee werken. Dit kan een
landelijke, provinciale, regionale, stedelijke of buurt
organisaties zijn.

Organisaties/ instanties in Leiden waarmee wij goede
contacten hebben zijn:

gemeente, politie, LWQO, Rechtswinkel, HARA, AZL, RUL,
COSBO, Slachtofferhulp, Endegeest, Slachthuis, diverse
scholen, diverse politieke partijen, Sportverenigingen, Raad van
Kerken, Meldpunt discriminatie, Turkse Culturele Vereniging,
HTIB, Stichting Vriendschap, Marokkaanse moskeeén en
organisaties, buurthuizenbuurtvereniging, etcetra

KANTINE

Het was vroeger vrij lastig om in Leiden aan Turkse producten
te komen. Om gedeeltelijk aan de vraag te voldoen hebben wij,
in overleg met onze leden, de winkel geopend. U vindt in de
winkel allerlei Turkse etenswaren tegen lage prijzen.

Uit de geringe inkomsten van de winkel worden de kosten van
onder andere de moskee betaald. Want zoals ieder andere
religieuze instelling, wordt de moskee niet ge subsidieerd



MIMAR SINAN MOSKEE

Algemeen:

De moskee heeft de naam Mimar Sinan gekregen. Mimar Sinan
was een beroemde Turkse architect uit de middeleeuwen die
talloze beroemde gebouwen, onder andere de beroemde
blauwe moskee in Istanbul heeft ontworpen. De keuze van een
naam voor de moskee is vrij. De moskeegangers kunnen
onderling een naam kiezen voor de moskee. Op deze manier
kun je dan weten over welke moskee men het heeft.

In Nederland zijn er ongeveer 260 Turkse moskeeén. Al deze
moskeeén zijn ondergebracht bij de landelijke federatie: Turks
Islamitisch Culturele Federatie. Deze federatie behartigt de
(landelijke)belangen van de moskeeén zoals; problematiek
rondom de imams, islamitische onderwijs, etcetra.
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Zitplaats van de assistent

Achter in de moskee staat de verhoogde plaats van de assistent
van de imam. Hij assisteert de imam tijdens het gebed door
bijvoorbeeld de oproep tot gebed te zingen/ op te lezen.
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De Gebedsnis

Wordt gebruikt tijdens de gebeden door degene die het gebed gaat
leiden, meestal de imam. De nis is ongeveer 15cm hoger dan de vioer
en de muur van de nis is ovaalvormig.

De Kansel

Dit is de bijzondere preekstoel van de imam. De Kansel wordt
gebruikt tijdens het vrijdagmiddaggebed en de ochtendgebed van
de Ramazan- en de Offerfeest. De bron van de preken die hierop
gehouden worden kan uitsluitend de Koran zijn. Op de kansel kan
alleen de imam een preek houden.

| Moskee:

De moskee is een gebedsruimte die door de moslims vijf keer per
dag gebruikt wordt voor gemeenschappelijke en individuele gebeden.
Er kunnen ongeveer 500 mensen in de moskee.

Naast het gebed wordt de moskee ook gebruikt voor allerlei andere
gelegenheden zoals, het vieren van de geboortedag van profeet
Mohammed (vrede zij met hem), de Ramazan-(=suikerfeest)en het
Offerfeest, huwelijk- en besnijdenisceremonie, verzorgen van
godsdienst onderwijs, etcetra.

In de moskee zijn altijd een aantal vaste plaatsen met belangrijke
functies. Deze zijn;

De Katheder

Dit is de preekstoel van de imam die hij dagelijks gebruikt. De preken
die hier gehouden worden hoeven niet over de islam te gaan. Behalve
de imam kan een andere geleerde het ook gebruiken
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In bovenstaande afbeelding is meerdere malen in het
Arabisch het woord Allah vermeld.




