UITNODIGING

Voor veel Leidse moslims doet over ruim een maand de vastenmaand Ramadan zijn intrede.
Een maand vol spiritualiteit waarbij de moslims vooral ook uitgenodigd worden meer aan elkaar en
aan de medemens te denken en het eigen ‘ik’ minder centraal te stellen.

Vanuit deze prachtige gedachte hebben de drie moskeeén in Leiden al geruime tijd de handen in één
geslagen en zoeken zij elkaar geregeld op om te zoeken naar de gemeenschappelijke factor waar
vanuit de drie moskeeén die Leiden kent, gezamenlijk naar buiten kunnen treden.

Uit deze gesprekken is de wens naar voren gekomen een platform op te zetten waarin de drie Leidse
moskeeén zijn vertegenwoordigd. Via dit platform willen de organisaties hun krachten bundelen en
samen kwesties die de moslims in Leiden aangaan oppakken.

Voor verschillende instanties in Leiden die de islamitische gemeenschap in de stad willen benaderen
was het voorheen kiezen tussen één van de moskeeén of de keuze elk van de drie organisaties apart
te benaderen. Ook hier wil het platform als spreekbuis gelden voor zaken die de drie moskeeén
gezamenlijk aangaan.

Met de inspirerende maand Ramadan voor de deur willen de Leidse moskeeén van deze gelegenheid
gebruik maken de officiéle bekendmaking van het Moskeeén Platform Leiden te lanceren.

U bent daarom van harte welkom de eerste startbijeenkomst bij te wonen van het Platform op
maandag 1 juni 2015 van 16:30 tot 18:00.

Het programma zit er als volg uit

16.15 Inloop

16.30 Opening

16.35 Toespraak vertegenwoordiger Moskeeén Platform Leiden
16.50 Toespraak burgemeester dhr. H. Lenferink

17.00 Voorzitter Raad van Kerken dhr. A. Alblas

17.10 Hapjes & drankjes

17.30 Einde

U wordt verwacht op het adres: Mimar Sinan Moskee (Turks Moskee) Curacaostraat 3, 2315 XV
Leiden

Op deze eerste startbijeenkomst zullen de drie moskeeén zich presenteren en zal er een toespraak
worden gehouden door de burgemeester van Leiden, dhr. H. Lenferink, en door de voorzitter van de
raad van kerken, dhr. A. Alblas.

Moskee Alhijra, het Islamitisch Centrum Imam Malik 1982 opgericht en de Mimar Sinan Moskee in
1976 opgericht in Leiden en staan anno 2015 midden in de Leidse gemeenschap.

Samen vertegenwoordigen zij een grote gedeelte van de ruim 7.500 Leidenaren met een
Marokkaanse of Turkse achtergrond.

Leiden, 14 mei 2015



