Het Verhaal van Degenen van Wie het Hart Achterbleef

De Bindende Kracht: Familie

Op 5 mei 1977 ben ik geboren in Eleskirt, gelegen ten
westen van Agri. Ik ben het vierde kind van mijn
Koerdische familie. Toen ik nog maar drie maanden
oud was, migreerden wij als gezin naar Nederland.
Mijn vader was alin 1975 naar Nederland gekomen;
het duurde echter enige tijd voordat hij ons kon laten
overkomen. We waren een groot gezin met vier
jongens en één meisje.

In afwezigheid van mijn vader nam mijn moeder de rol
van bindende kracht binnen het gezin op zich. Ze deed
haar uiterste best om ons bij elkaar te houden en ons
het gemis van onze vader niet te laten voelen. In onze
oosterse cultuur voelt een mens zich nooit echt

. alleen, omdat familie- en verwantschapsbanden zeer
sterk zijn. Moeder en vader zijn als twee pagina’s van
één boek; wij, de kinderen en kleinkinderen, vormen
Ercan Késen ; de letters daarin.

De Jaren in het Pension

Hoewel ik nog maar drie a vier maanden oud was, zijn
sommige beelden uit die tijd me bijgebleven. Bij onze
aankomst bracht mijn vader ons onder in een pension.
Het was een klein huis met twee verdiepingen: beneden
een gezamenlijke keuken en woonkamer, boven de
slaapkamers.

Ik herinner me nog steeds de kleur van de deur, de
glazen, de asbakken en de momenten waarop ik over de
grond kroop. Sommige van mijn gedragingen trokken toen
de aandacht; zo stopte ik bijvoorbeeld luciferhoutjes in
mijn kraag, wat ik fascinerend vond. Later verhuisden we
naar een vrijstaand huis dat mijn vader had gehuurd. Het
pension was simpelweg te klein voor ons grote gezin.

Turkije-Opa en Oma in het miden Ercan



Ongezonde Werkomstandigheden en Strijd

In zijn eerste jaren in Nederland werkte mijn
vader in Venlo in een stoelenfabriek. Door het
werken met giftige verf ging zijn gezondheid
achteruit en moest hij stoppen. Helaas werd er
vanwege taalproblemen onvoldoende rekening
met hem gehouden. Niet alleen mijn vader, maar
ook veel van zijn collega’s kregen hierdoor
ernstige gezondheidsproblemen. Daarna ging hij
werken bij de Michelin-bandenfabriek in Den
Bosch, waar hij jarenlang hard werkte voor zijn
gezin. Zelfs toen hij ziek was, bleef hij werken om
niemand tot last te zijn. Hij wilde geen
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en
niemand tot last zijn. Ondanks dat wij een groot
gezin waren, wist mijn vader ons allemaal op te
voeden, te laten studeren en een beroep te laten
uitoefenen. In die tijd kon één inkomen een groot
gezin onderhouden. Tegenwoordig zorgen
stijgende verwachtingen en consumptiedrang ervoor dat mensen steeds moeilijker
rondkomen en een constant gevoel van tekort ervaren.

Vader en moeder van Ercan-Bedevaartreis

Opvoeding en Waarden
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Dankzij de waarden die onze ouderen ons hebben
meegegeven, voelen wij ons bevoorrecht. We
groeiden vrij op, maar bleven altijd op het juiste pad.
Ik heb zelf drie zoons. |k geef hen vrijheid, maar let
goed op met wie ze omgaan en waar ze naartoe gaan.
Want elke leegte wordt opgevuld; ik wil dat die wordt
gevuld met goedheid en positiviteit. Samen met mijn
vrouw besteden we hier veel aandacht aan.

Door de huidige economische omstandigheden
werken vaak beide ouders, waardoor kinderen
minder aandacht krijgen. Dit kan ertoe leiden dat zij
verkeerde invloeden oppikken via sociale media of
hun omgeving. Mijn vrouw heeft er daarom voor
gekozen om thuis te blijven toen de kinderen klein
waren.
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Vader—Merler—Ercan en zusje

Ik geef mijn kinderen niet alles meteen. Ik wil dat ze leren wachten en de waarde van
dingen begrijpen. Soms koop ik ook tweedehands. Tevreden zijn met weinig maakt een
mens rijk. Wat gemakkelijk verkregen wordt, gaat ook gemakkelijk verloren. Maar als het
om liefdadigheid gaat, doe ik altijd mijn best en probeer ik daarin een voorbeeld te zijn.



Identiteit en Cultuur

Als kinderen waren we altijd bij onze ouderen. Waar mijn vader ging, gingen wij mee. Zo
leerden we door ervaring hoe we ons in de samenleving moesten gedragen.

Na mijn huwelijk heb ik vijftien jaar bij mijn ouders gewoond. Mijn kinderen zijn daar
geboren en opgegroeid met hun waarden. Dankzij hen hebben we onze Anatolische
cultuur en islamitische identiteit kunnen behouden.

Het is namelijk niet moeilijk om je identiteit te behouden binnen veilige muren; de echte
uitdaging is om diezelfde houding ook daarbuiten te tonen.

Van Piloot naar Juwelier

Omdat ik op jonge leeftijd naar Nederland

kwam, had ik geen moeite met taal of

integratie. Ik koos voor een carriere als piloot

en werkte in de burgerluchtvaart als

privéjetpiloot.

In 1996 begonnen we als familie met een

juwelierszaak. Na mijn huwelijk in 2001

besloot ik te stoppen met vliegen en me

: volledig op dit vak te richten. Vandaag de dag

 Sleutelstad krant-2026 Wereldmuseum zijn wij in Leiden de eerste en enige Turkse
juwelier onder de naam HasGold.

Daarnaast hebben we ook een eigen werkplaats opgezet.

Voor mijn werk reis ik regelmatig naar Turkije. Ik vind het 2
jammer wanneer we “Almanci” worden genoemd. Wij zijn
geen “Almancl1”, maar “gurbetci”: iemand die elders
woont, maar wiens hart nog in het thuisland ligt.

Levensvisie en Verwachtingen

Ik heb geen materiéle verwachtingen van het leven. Voor
mij is het belangrijk om te leven zonder mijn waarden te verliezen en als voorbeeldig
mens deze wereld te verlaten.

Wanneer ik overlijd, wil ik in Nederland begraven worden. Ik wil herinnerd worden als
iemand met een Anatolische achtergrond en als moslim.

Ik overweeg niet om permanent naar Turkije terug te keren, tenzij ik merk dat mijn
kinderen cultureel of spiritueel schade oplopen.




Ercan en zijn broetjes &zusje

Slotwoord

Boodschap aan de Jongeren

Technologie verwijdert mensen steeds verder van
spiritualiteit. Veel waarden zijn verloren gegaan. We
vullen leegtes met series, nieuws en entertainment.
Geldzucht heeft morele waarden aangetast. Vroeger
waren relaties oprechter. Heimwee naar het vaderland
hield mensen dichter bij elkaar.

Mijn advies aan jongeren is om het leven zelf te
ontdekken, respect en waarden te leren kennen en
binnen de grenzen van het toelaatbare te blijven. Verspil
je leven niet alleen aan materiéle zaken.

Wat mij momenteel het meest enthousiast maakt, is het
project om een stuk van de Ka’aba-bedekking tentoon te
stellen in het TRC Museum in Leiden.

Dit zal een primeur zijn in Nederland. Het is een eer om
hieraan bij te dragen.

De toekomst kennen brengt zorgen met zich mee; soms is niet weten de grootste rust.
Dingen waar we geen kennis van hebben, zouden ons niet te veel moeten beinvloeden.
De kracht van iets hangt af van hoeveel we erin geloven.

Geloven is de helft van succes. Met deze gedachte probeer ik als jonge ondernemer een
voorbeeld te zijn voor zowel mijn kinderen als toekomstige generaties. Hard werken is in
onze cultuur en religie ook een vorm van toewijding.

Wij zijn als witte rozen tussen rode rozen in een tulpenveld. Dat laat zien hoe kleurrijk en
rijk onze identiteit en samenleving zijn.

Seher Ulusoy-Sahin
Leiden, 27-03-2026



Kalbi Geride Kalanlarin Hikayesi

Birlestirici Gig: Aile
—— 5 Mayis 1977°de, Agr’nin batisinda yer alan Eleskirt’te
dlinyaya geldim. Kurt kdkenli ailemin doért numarali
cocuguyum. Henuz ug aylikken, sekizinci ayin sonlarinda
ailemle birlikte Hollanda’ya goc ettik. Babam 1975 yilinda
Hollanda’ya gelmisti; bizi yanina almasi ise zaman almisti.
Dort erkek ve bir kiz gocuktan olusan kalabalik bir aileydik.
Babamin yoklugunda annem, ailenin birlestirici glicu olarak
bizleri bir arada tutmaya c¢alisti ve elinden geldigince
babamizin yoklugunu hissettirmemeye gayret etti. Su bir
~ gergektir ki, bizim dogu kiltirimuzde insan higbir zaman
~ kendiniyalniz hissetmez; ¢cunku aile ve akrabalik baglari cok
- glcladuar. Anne ve baba, bir kitabin iki sayfasi gibidir; biri bir
ylizil, digeri 6teki ytizadur. igindeki harfler ise biz gocuklar ve
torunlariz.

Ercan Késen-2026-zakenreis

Pansiyon Yillari \
Daha li¢-dort aylik olmama ragmen, o glinlere dair bazi
gorintiler hala hafizamda. itk

geldigimizde babam bizi bir pansiyona yerlestirmisti. iki
katli, alt katinda ortak mutfak ve salon, Ust katinda yatak
odalari bulunan kuguk bir evdi. Kapinin rengini,
bardaklari, kiillikleri ve yerde emekledigim anlari bugln
bile net hatiriyorum. O dénemde yaptigim bazi
davranislar insanlarin dikkatini cekerdi; 6rnegin kibrit
coplerini alip yakamdan iceri atardim, bu bana ilging
gelirdi. Daha sonra babamin kiraladigi mustakil bir eve
tasindik. Pansiyon kalabalik ailemiz icin yetersiz
kaliyordu.

Turkije-Opa en Oma in het midden Ercan



Sagliksiz Calisma Ortami ve Miicadele

Babam Hollanda’daki ilk yillarinda Venlo’da bir
sandalye fabrikasinda galisti. Zehirli boyalarla
calistigiicin sagligi bozuldu ve isi birakmak zorunda
kaldi. Ne yazik ki dil yetersizligi nedeniyle gerekli
hassasiyet gosterilmedi. Sadece babam degil, birlikte
calistigl bircok is arkadasi da bu nedenle ciddi saglik
sorunlari yasadi. Ardindan Den Bosch’ta Michelin
lastik fabrikasinda ise girdi ve uzun yillar boyunca
ailesii¢cin ¢alisti. Kimseye muhtag¢ olmamak igin
hasta haliyle bile calismaya devam etti; sirf malulen
maas almamak ve kimsenin hakkina girmemek igin
buyuk fedakarlik gosterdi. Kalabalik bir aile olmamiza
ragmen babam tek basina galisarak hepimizi okuttu
ve meslek sahibiyapti. O yillarda tek bir kiginin
kazanci kalabalik bir aileye yetebiliyordu.
Gunumuzde ise artan beklentiler ve tiketim arzusu
nedeniyle gelir arttik¢a gider de artiyor;

insanlar geginmekte zorlaniyor ve Vader en moeder van Ercan-Bedevaartreis
surekli bir eksiklik hissi yasiyor.

Egitim ve Degerler

e

Bizi helal daire iginde buytten buyuklerimiz
sayesinde kendimizi gcok sansli hissediyoruz. Ozgiir
buyuduk ama yanlis yollara sapmadik. Bugunlere
gelmemizde ¢cevremizdeki 6rnek insanlarin payi
buyuk. enim de tG¢ oglum var. Onlar 6zgur
birakiyorum; ancak kimlerle vakit gecirdikleri ve
nereye gittikleri benim i¢cin 6nemlidir. Cunkd bosluk
mutlaka bir sekilde doldurulur; benim tercih ettigim,
bu boslugun iyilik ve gluzellikle dolmasidir. Bu konuda
esimle birlikte blyuk bir hassasiyet gosteriyoruz.
Gunumuzde ekonomik zorluklar nedeniyle anne ve
babanin birlikte gcalismasi, gocuklarin yeterince ilgi
gorememesine yol agabiliyor. Bu da onlarin sosyal
medya veya cevre etkisiyle yanlig yonlere sapmasina
neden olabiliyor. Esim bu konuda hassas davrandigi
! ‘ icin gocuklar ktictikken evde kalmayi ve onlarla
Vader-Moeder-Ercan en zusje birebir ilgilenmeyi tercih etti. ileride dilediginde tekrar
is hayatina donebilecektir. Cocuklarimin her istedigini hemen almam. Deger bilmeleri
icin beklemeyi 6grenmelerini isterim. Yeri geldiginde ikinci el Grtnler de alirrm. Aza
kanaat etmenin insani zenginlestirdigine inaniyorum. Kolay elde edilen seyler kolay
kaybedilir. Ancak s6z konusu bir hayir isi oldugunda, isim vermeden elimden gelenin en
iyisini yaparim ve bu konuda ¢ocuklarima 6rnek olmaya calisirrm. Topluma duyarli
bireyler yetistirmek her anne babanin sorumlulugudur; hatta bu sorumluluk aile
buyuklerini ve akrabalari da kapsar.



Kimlik ve Kultur

Biz cocukken hep buyuklerimizin yanindaydik. Babam nereye gitse bizi de géturirdu.
Boylece toplum icinde nasil davranilmasi gerektigini yasayarak 6grendik. Cocugun
kulagina okunan ilk duadan, kurbanin nasil kesilecegine; duglinlerde takilarin nasil
takilacagindan cenazelerde yapilmasi gerekenlere kadar pek cok degeri blytklerimizden
o0grendik. Onlarin bizler icin birer velinimet olduguna inaniyorum.

Bu yuzden evlendikten sonra on bes yil anne ve babamla birlikte yasadim. Cocuklarim
onlarin yaninda dogdu ve hayat yolunda onlardan ilham aldi. Sayelerinde Anadolu
kaltdrint ve Miusluman kimligimizi koruyabildik. Clnku bir kalenin igcinde kimligi
korumak kolaydir; asil 8nemli olan, disarida da ayni durusu sergileyebilmektir.

Pilotluktan Kuyumculuga

Cok kuguk yasta Hollanda’ya geldigim icin dil
ve uyum sorunu yasamadim. ilgi duydugum
icin pilotluk meslegini segtim ve sivil
havacilikta 6zel jet pilotlugu yaptim. Ayni
zamanda 1996 yilinda ailece kuyumculuk isine
basladik; bos zamanlarimda orada da
calisiyordum. 2001 yilinda evlendikten sonra
B ‘ pilotlugu birakarak kuyumculuga devam ettim.

- léutelstad krant-2026 Wereldmuseum Buglin Leiden’de ilk ve tek Turk kuyumcu

(HasGold) olarak meslegimizi strdtriyoruz.

Bununla da yetinmeyip, gercek bir zanaatkar olarak uUretim atolyemizi de faaliyete
gecirdik. isim geregi Turkiye’ye sik sik gidiyorum. Bize “Almanci” denilmesine kiriliyorum.
Cunku biz Almanci degil, gurbetciyiz. Gurbetgi; baska bir yerde yasamaya alismaya
calisirken kalbi hala memleketinde olan kisidir.

Hayata Bakis ve Beklentiler :
Bu dunyadan maddi bir beklentim yok. Benim igin 6nemli =
olan, degerlerimizi kaybetmeden yasamak ve érnek bir .
insan olarak bu diinyadan gogmektir. Vefat ettigimde
Hollanda’ya defnedilmek isterim. Burada, Anadolu evladi
ve Misliman kimligimle anilmak ve Hollanda’daki ilk
Agriilardan biri olarak hatirlanmak isterim.

Turkiye’ye temelli donmeyi disinmuyorum. Ancak -
cocuklarimin kultirel ve manevi olarak zarar gordiginu hlssedersem sadece bu
sebeple ddonmeyi goze alirim.

Genglere Mesaj

Teknoloji insanlarl maneviyattan uzaklastiriyor.
Kaybettigimiz cok deger var. Bosluklari dizilerle,
haberlerle ve gosterilerle doldurduk. Para hirsi
ahlaki zedeledi. Eskiden maddiyat bu kadar 6n
planda olmadig icin iliskiler daha samimiydi.
Geldigimiz topraklara duyulan 6zlem ve vatana
hasret bizi bir arada tutuyordu.




Gencglere tavsiyem; hayati kendilerinin kesfetmeleri, kiymeti, sevgiyi, saygiyi, 6rf ve
adetleri 6grenmeleri ve helal dairenin disina gcikmamalaridir. Mal ve mulk ugruna
hayatlarini tuketmemelidirler.

Buglin beni en cok heyecanlandiran konu, bana nasip
olan Kabe ortusunun Leiden’deki TRC Muzesi’nde
sergilenmesi icin yapilan gcalismalardir. Maneviyati bu
kadar gucll bir degerin insanlara ulasmasina vesile
olmak benim icin buyuk bir mutluluktur. Bu ayni
zamanda Hollanda’da bir ilk olacak ve bu ilke vesile
olmak benim icin ayri bir onurdur. Gidemeyenlere bu
degeri ulastirmak cok anlamudir. Musa daga

| gidemiyorsa, dag Musa’ya gider.

Son So6z

Q /I Gelecegi bilmenin endisesini tagsimak istemem;

: W bilmemek bazen en buyuk huzurdur. Bilgi sahibi

\ ‘\ olmadigimiz seyler bizi gereginden fazla tkilememelidir.
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Ercan en zijn broetjes &zusje Bir seyin etkisi, ona ne kadar inandigimiz kadardir.
inanmak basarinin yarisidir. Bu anlayisla, Hollanda toplumunda geng bir girisimci olarak
yer edinme gayretim; hem kendi gocuklarima hem de gelecek nesillere 6rnek olma

amacini tasimaktadir. Cok calismak, bizim gelenegimizde ve dinimizde de bir ibadettir.

Umarim genclere ornek olabiliriz. Clunku biz, lale bahgesinde kirmizi guller arasinda
acan beyaz glller gibiyiz. Bu da toplumun ve kimligimizin ne kadar renkli ve zengin bir
mozaik oldugunu en guzel sekilde gostermektedir.

Seher Ulusoy-Sahin
Leiden 27-03-2026



